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_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Heren, 
 
Wat zijn er soms toch oliebollen onder ons. Niet iedereen natuurlijk, maar toch……. 
Afgelopen woensdag was het Vrij Spelen. Dat betekent dat er voor de woensdagheren twee lussen zijn 
gereserveerd. Die dag ging het om de lussen A – B, dus dacht ik, boffen wij even. De lussen B en C waren 
nog dicht i.v.m. vorst, maar lus A was open en zei ik tegen mijn mede golfspeler dat we wel konden gaan 
want we kunnen op A starten om 9.30 uur en om 11.30 uur is de rest ook wel ontdooid. Niet dus want de 
receptie liet alles in volgorde van binnenkomen naar A gaan om af te slaan, ook dames en greenfee 
spelers. 
Dat was geheel tegen de afspraken in dat werd mij, bij reclameren, door ook het secretariaat bevestigd. 
Echter, nou komt het, de receptie dacht dat het in dit geval niet zou gelden want er zijn woensdagheren 
die, als de A lus is gereserveerd en ze liever B – C spelen, zij zeggen dat ze op dat moment ineens geen 
woensdagheer zijn en dus op B of C willen starten. Dat zijn nou van die olibollen die de sfeer met receptie 
en secretariaat aantasten (verpesten wil ik niet zeggen..) 
Zo werden we gestraft door dat gedrag en konden we in een restaurant,  
gevuld met wachtende woensdagheren, koffiedrinken tot 11.30 uur of nog later. 
 
Van zulk gedrag willen wij, DE HERENCOMMISSIE, nooit meer horen. We hebben het  
voor elkaar gekregen dat we op de woensdag kunnen afslaan beginnend op een  
voor ons gereserveerde lus en dat moeten we koesteren.  
Geen fratsen dus meer!!!  
 

Volgende week de openingswedstrijd van het Herenseizoen. Andersom 14 
holes GS. Een van de meest interessante wedstrijden van het jaar. Er kunnen 
72 deelnemers meedoen en de stand staat al op 80.  
8 reserves dus. Jammer heren maar zo gaat het. Je moet er op tijd bij zijn 
tegenwoordig. 

 
We zien de baan op een geheel andere wijze en het is echt mooi om dat mee  
te maken. Dwars over alles heen slaan maar…………niet met onze trolley  
dwars door de rimboe en zeker niet met de Handicart. In dit bijzondere  
geval zullen de instellingen in de Handicarts wel worden bijgesteld  
maar toch… 
Met de trolley en de Handicart altijd zoveel mogelijk over de paden en  
is er geen pad dan gaan we over de fairway.  
Niet over de afslagplaatsen en foregreens.  
 
Bij de startlijst krijgen jullie een kaart met plattegrond meegestuurd zodat je  
je alvast kunt oriënteren.  
De route is hier en daar gevaarlijk en kijk goed uit als je een bal wil gaan slaan. 
Er lopen overal golfers die oversteken, etc. 
 
 

Heren, neem je pitchfork mee en kijk even op de green als je daar  
     klaar bent. Kleine moeite! 
 

Zo heren, geniet van het leven en  
maak er weer iets moois van. 

 
Tot woensdag (hoop ik voor je) 

 
De Herencommissie. 

 


