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Heren, 
 
We waren bij de Edese op Papendal. Nou dat hebben we geweten!! 
Zoals ons allemaal bekend is is Papendal de Nationale Topsportlocatie. Daar moet je intensieve concentratie 
op kunnen opbrengen en/of op grote hoogte kunnen komen in de sport waar je mee daar bezig bent. 
Ik denk dat de Senioren Heren van de Edese afspraken hebben gemaakt met hun buren, Papendal dus, om 
het concentreren van heren, die het daar niet gewend zijn, in de war te sturen. Het is werkelijk niet te geloven 
wat een herrie op Papendal kan worden geproduceerd. De decibellen kwamen op dermate grote hoogte 
dat, zelfs voor ons op enige afstand, de trommelvliezen tot het uiterste werden  getest. Verschrikkelijk!!! 
 
Het is de heren daar, mede daardoor wellicht, gelukt om na vele jaren, weer die “schitterende” trofee te 
bemachtigen. We hebben werkelijk ons best gedaan en de heren met de hoogste EHC’s hebben, ondanks 
de “bijgeluiden” de meeste punten binnengehaald. Maar overall moesten wij het afleggen. We hadden een 
heel prettige dag bij de Edese en hebben genoten van hun gastvrijheid. Dat we per saldo eindelijk die trofee 
daar achter hebben moeten laten is eigenlijk bijzaak. We treffen elkaar volgend jaar weer, eerst bij ons op 
Anderstein en dan gaan we weer proberen het object terug te krijgen. 
 

De golfbaan daar is mooi, zeer gevarieerd hoewel we overigens geen water 
hebben aangetroffen. Wel lekker fris water dat op verschillende plaatsen uit een 
kraan komt. Gelukkig was de boer zo vriendelijk om een groot gedeelte van de 
rough te maaien. Dat scheelt wel een heleboel zoeken echter de plekken waar 
de rough nog aanwezig is kan je die bijna niet missen, daar komt dan ook menig 
bal in terecht. Zoeken is voor mij geen enkel probleem. Daar ben ik steengoed in. 
Vinden is echter een ander verhaal. Gelukkig waren mijn flightgenoten, Henny, 
Bert en Mike, daar veel beter in en heb ik van de tien ballen die ik in de rough 
sloeg er zeker wel twee terug gekregen. 
Na een biertje en lekkere hapjes op het terras zijn we,  
na het douchen, aan tafel gegaan om een heerlijk  
diner te verorberen. Onze minister van buitenlandse  
zaken, Job, moest ons aan ons lot over laten want hij  
had een heel belangrijke afspraak ten voordele van  
onze wereldpositie, van de woensdagheren van  
Anderstein dus. 

De secretaris moest daarom de honneurs waarnemen. 
Henny Hijmans, de captain van de Edese heren heeft ons aan tafel toegesproken en greep terug naar de 
diverse uitspraken van Johan Kruijff, de ons welbekende, onlangs overleden, voetbaltopper. Ook in ons 
gezelschap was Jacques van Soest, steunpilaar van de Edese die dit kleine onderdeel van hun organisatie 
aan Henny heeft overgedragen. De trofee werd vanwege hun overwinning 22 – 14 overgedragen aan Henny 
met daarbij het verzoek om alles wat nog niet op de trofee is gegraveerd, er ook nog even op te laten zetten 
voordat het geval het weer op Anderstein aan Anderstein zal moeten worden overgedragen. Roel Schutrups, 
onze prijzenbaas, zal een en ander met Henny kortsluiten. 
 
 
 
 
 
 
 
Henny houdt zijn speech            Jaques haalt herinneringen op       Met bloedend hart nemen we afscheid en dragen de trofee over             De eer is terecht voor Jacques
  

We kunnen terugkijken op een prachtige dag met grote dank voor alle gastvrijheid  
van de Edese seniorenheren.	 
 
De Herencommissie.  


