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Heren, 
Na 6 jaren lid te zijn geweest van de Herencommissie en daarvan 4,5 jaren als secretaris, zal ik morgen mijn 
taak overdragen aan mijn opvolger, Hans van den Hoven. We zijn allemaal ook weer 6 jaren ouder 
geworden en, hoewel ik er tot heden aardig doorheen ben gekomen, is het goed om er een punt achter 
te kunnen zetten en dat een jonge strijder mijn plaats gaat innemen. Ik heb daarin alle vertrouwen. 
 
Met veel plezier heb ik, nadat ik Eduard van Beyma als secretaris ben opgevolgd, naast de taken van het 
secretariaat, De Nieuwe Kroniek opgestart die ik met veel plezier verder ontwikkeld heb tot het medium dat 
functioneert om de woensdagheren te melden hoe de wedstrijd is verlopen, te informeren over het reilen 
en zeilen in de club, toe te spreken over regels en het (niet) houden daaraan en te proberen om dat 
leesbaar samen te stellen “Ter lering ende vermaeck”. 
 
De eerste verschijning was op 6 november 2014.  
Tot die tijd informeerde Eduard de woensdagheren op zijn eigen wijze.  
In de eerste De Nieuwe Kroniek ben ik begonnen met: 
 

“De vorige aflevering was de laatste van de afgetreden secretaris, 
Een nieuw gezicht maakt een nieuw geluid…….”  
 

We hadden toen Amerikaantje gespeeld. Dit plaatje kwam ik ergens tegen (Obama) 
en ben ik gelijk maar begonnen met het, te pas en te onpas, plaatsen van  
een cartoontje hier en daar. 
 
De woensdagherenwoensdag is voor mij, en voor vele woensdagheren, een Heilige Dag.  
Voor de woensdag laten we alles vallen om er vooral bij te kunnen zijn. Het heeft m.i. ook een soort 
sociëteitsfunctie. We treffen elkaar aan en we nemen alle wereldproblemen door en lossen die, zo mogelijk, 
ook met elkaar op.  
We kunnen elkaar er ook op aanspreken als we ons niet aan de regels houden, te gemakkelijk wat 
sjoemelen in de baan, niet genoeg doorlopen en de boel ophouden, de pitchmarks niet repareren, de 
bunker  niet aanharken en hark niet in de bunker leggen, etc. Zo “heurt” het heren.  
 
Voldoende daarover. Wees vooral HEER, niet alleen op de woensdagen in de baan, en geniet van de 
edele Golfsport op Anderstein en all over the world. 
 
Dank voor het gestelde vertrouwen en de vele reacties die ik van jullie heb gekregen op mijn 
pennenvruchten. 
Mijn Madeleine, bedankt voor het cleanen van mijn tekst. Goed om het niveau op peil te houden………. 
 

En Hans, veel succes met jouw nieuwe taak! 
 

Uw chroniqueur, 
 

Namens de Herencommissie,	 
 

Jaap Oprel.	 
 
 
 
 
 
 
 


