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_______________________________________________________________________________________________________ 
Heren, 
 
“Is dit Andersom?” kreeg ik via een appje van onze baancommissaris. Een leuke binnenkomer.  
Voorzitter Kees, die bij de prijsuitreiking het Woensdagherenseizoen voor geopend verklaarde,  
hanteerde al woorden van die strekking en sprak de heren bestraffend toe.. Jammer want die  
foto was gemaakt door de greenkeeper. We hebben tevoren al op allerlei manieren gevraagd  
om voorzichtig door de baan te gaan.  
Enkele heren vielen dus op in de rimboe met hun spullen. 
 

Het was echt een heel mooie golfdag met Andersom weer opnieuw een bijzondere kennismaking met 
onze onvolprezen golfbaan. Beginnen met koffie want Stefan was lekker vroeg aanwezig. Kaart 
ophalen bij de wedstrijdleiding. Eventuele onduidelijkheden werden nog eens helder opgehelderd en 
zo konden we zorgen dat we om 9.30 uur bij het rode paaltje van de eerste hole konden gaan afslaan. 
Niet iedereen kon direct de juiste toegewezen afslagplek vinden maar dit terzijde. Mijn flight had geen 
enkele moeite om de route te vinden en we hebben echt genoten van het parcours. Eduard van 
Beyma, expert op dit gebied, heeft alles in het werk gesteld om een mooie avontuurlijke wedstrijdroute 
voor te stellen en ook uit te zetten. Helemaal TOP Eduard! Gisteren ook nog even de handjes 
gevouwen voor een droge dag heeft ook heel goed geholpen hoewel, de wedstrijdleiding heeft korte 
lijntjes en dat werkt, ook op dit gebied, meestal heel goed… 

                           
                            Gebleken is dat de heren inmiddels zeer verwend zijn. Alle wedstrijden kunnen tegenwoordig na afloop  
                            worden ingevoerd en zelf uitrekenen is dan ook niet meer nodig. Vandaag echter wel want Andersom  
zit niet in het programma en moest dus ieder zijn kaart invullen met aantal slagen en verondersteld aantal punten. Dat 
is niet ieder meer gegeven…..De wedstrijdleiding heeft de kaarten, die in de buurt van een prijzenresulaat kwamen, 
nauwkeurig gecontroleerd en kwam de uitslag deze keer, zonder haperingen, aardig snel in beeld. 
Het eerste resultaat bleek 30 Birdies te zijn. Er is dus gewoon goed gespeeld en,  
hopen we, niet gesjoemeld. Wij heren van veelal in redelijke hoge leeftijd,  
gaan de bal in de rough natuurlijk niet meer oppakken en wat beter behandelbaar  
neerleggen, ik noem maar wat. We letten er goed op dat onze flightgenoten dat  
natuurlijk niet doen. 
De winnaar is geworden Huub Erens met 33 punten. Geweldig Huub! Jammer dat  
hij snel weg moest en, zoals bekend, WEG IS PECH. 
De tweede prijs was voor Jan Breukink met 32 punten en Job Moolenburgh had met  
31 punten de derde prijs. Er waren nog drie heren met 31 punten maar zij hebben  
een hogere handicap, zo werkt het bij de woensdagheren. 
Heren, van harte gefeliciteerd! 
Voorzitter Kees had dus het voortouw bij de prijsuitreiking want bij bijzondere gelegenheden  
is dat zijn taak. 
Eduard werd dan ook door hem in het zonnetje gezet en zeer bedankt voor al zijn inspanningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan de tweede prijs      Job de derde prijs            Eduard wordt hartelijk bedankt! 

Heren, we gaan nu dus weer Q wedstrijden spelen te beginnen volgende week met de  
eerste van 7 Levade wedstrijden voor het klassement. Bij elke wedstrijd worden de eerste  
15 resultaten voor de heren in die volgorde in het klassement gezet met het aantal punten  
vanaf 15 voor de winnaar tot 1 punt voor nummer 15. Na de laatste wedstrijd, gepland op  
30 oktober, worden de vijf beste resultaten van de deelnemers opgeteld en wordt de  
eindstand vastgesteld. De eindwinnaar wordt het mooie bronzen beeldje van het  
Levadepaard uitgereikt. 
 
Heren, schrijf op tijd in want er zijn veel liefhebbers die graag elke woensdag meedoen. 
 
De Herencommissie.  


