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Heeren,

Vandaag helaas geen Sinterklaas wedstrijld. Om begrijpeliike redenen is de baan vanwege de intensieve
regenval en de hevige wind de gehele dag gesloten. Dank aan greenkeeper Tristan, die ons al vroeg over
dit besluit informeerde, zodat Sint en Piet op tijd alle deelnemers aan de wedstrijd konden informeren en
onnodige rifjes naar Maarsbergen konden worden voorkomen.

Sinterklaas

Sinterklaas "“versie Hans O" had zich al lang verheugd op zijn primeur als goedheilig man in de baan bij de
Woensdagheren. De weersvoorspellingen waren niet gunstig maar samen met Piet hadden zij toch een
prachtige wedstrijd voorbereid. Ook de Woensdagheren geloofden erin want ondanks de late omzetting
vanl8 naar ? holes waren er nauweliks afzeggingen. Het blijven kanjers die Woensdagheren!!

Toch is terecht besloten om de baan vandaag te sluiten en eerlik gezegd zou het ook geen prefje zijn
geweest om onder deze omstandigheden de baan in te gaan.

Sint moet ook steeds vaker onder moeilike
omstandigheden zijn werk doen. Zijn het niet de
minder gunstige weersomstandigheden zoals storm
en regen dan zijn het wel de nieuwe technologische
ontwikkelingen zoals zonnepanelen, die de
vitvoering van zijn taken ernstig belemmeren.

Gedichten

Onderstaande spontane gedichten ontvingen Sint en Piet vanmorgen in alle vroegtel!

Jammer vandaag geen Sinterklaaspret Wat zeg je me nou

maar ik ben tenminste vroeg uit mijn bed! geen Sint en Piet in de kou
Het is een waar genoegen Kunnen al die Heeren

's woensdags onder jullie leiding door de baan te zwoegen. in winterkleren

Maar natte voeten zijn beter te vermijden en zeiknatte pakken

en heerlik dat ik vandaag geen kou hoeft te lijden. niet in Piet z'n zakken

Wel mis ik mijn warme chocolademelk met vel naar 't warme zuiden vetrekken
en de praat eromheen, dat wel. en daar hun benen strekken
Sint en Piet: het ga jullie goed (of beter!) dezer dagen Ik heb er begrip voor
bedankt voor jullie werk en let op jullie magen, riepen de herenpieten in koor
want de borrel moet uit de fles en de maag in, met de koeken

uit de zak: ga maar gauw de haard opzoeken. Frits Raaijmaakers

Rijmelend Paultje (van Loon)

Donatie

Sint had enkele weken geleden al zijn inkopen gedaan om de Woensdagheren in de
baan te fraktereren op Verkade chocoladeletters. Sint en Piet waren het er al snel over
eens, dat het geen zin had om de letters weer mee terug te nemen naar Spanje en te
bewaren voor volgend jaar. Zij kozen daarom voor een goed doel en schonken de
chocoladeletters aan de Voedselbank in Leusden.

538484980006

Ook alis het maar een klein gebaar toch denken wij daar een aantal gezinnen een
plezier mee te kunnen doen. Vaak gaat het volgens de Voedselbank om mensen, die
door plosteling gewijzigigde omstandigheden tijdelijk onder het bestaansminimum van
de bijstandsuitkering terecht zijn gekomen.
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