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25 september 2024 

Heeren,  

Als er een Heeren Ronde wordt gespeeld, valt er weinig te melden en wordt 

dan ook meestal geen Heeren Bulletin geschreven. Nu heb ik toevallig de 

laatste tijd wat meer tijd en stuitte ik op een aantal golfuitspraken, die ik jullie 

niet wil onthouden. De meeste uitspraken activeren hopelijk de lachspieren 

maar sommige stemmen ook tot nadenken. 

Waarheden of prietpraat? Vul het zelf maar in. 

        If it goes right, it’s a slice. If it goes left, it’s a hook. If it goes straight, it’s a miracle. 

 Golfballen lijken op eieren. Ze zijn wit. Ze worden verkocht per dozijn. En je moet elke week weer 

verse kopen. 

 Golf appeals to the idiot in us and the child. Just how childlike golf players become is proven by 

their frequent inability to count past five. (John Updike, Author) 

 The only time my prayers are never answered is on the golf course (Billy Graham, Evangelist) 

I have a tip that can take five strokes off anyone’s golf game: it’s called an eraser (Arnold Palmer, 

Professional Golfer) 

I went to play golf to try and shoot my age, but I shot my weight instead (Bob Hope, Comedian 

and Actor) 

 The only sure rule in golf is he who has the fastest golf cart never has to play the bad lie (Mickey 

Mantle, professional Baseball Player) 

 The reason the pro tells you to keep your head down is so that you can’t see him laughing (Phyllis 

Diller, Comedian) 

 I’d play every day if I could. It’s cheaper than a shrink (Brent Musburger, Sports Commentator) 

 A major golf tournament is 40.000 sadists watching 144 masochists (Thomas Boswell, Sports 

Columnist) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


