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Kroniek van een heilige op Anderstein. 

Deel 1 van 2 

Het was dit jaar voor de Sint zo leuk niet  
Te veel zon op het koppie, niet insmeren, 
tja, het kan verkeren. 

De Sint moest het dus zonder knechten doen 
Desondanks was hij in goeden doen 

                    
Met goede gedichten werden heren bediend  
Een kadootje erbij, dat hadden ze verdiend     
De Pieten werden als entourage wel gemist 
Dat zal volgend jaar anders zijn, zo is beslist 
Het advies van de dokter wals helder helaas, 
geen schmick dus geen Pieterbaas 

Want namaak of roetveegpieten                                            
Dat is toch geen genieten            
Paramaribo laten we aan de Koning en zijn 
vrouw                             
Zij gaan voor het echte en toonden berouw 
Dat brengt mij waar ik naar toe wou   

 

 

 

 Is onze Sint de weg een beetje kwijt?                         
Hij noemde een afscheid tot onze spijt               
Dat het dit jaar wellicht het laatste jaar zou 
zijn een afscheid van deze Sint doet ons nu 
reeds pijn       

De nieuwe Sinterklaas weet, de lat ligt hoog 
Gedichten maken vergt een concentratieboog 
Is de opvolger voldoende taalkundig opgevoed 
dan komt dat wel goed                     
Maar de Sint liet toch echt van zich horen.                 
Zijn laatste optreden kon ons weer bekoren  

Toch houden wij een slag om de arm         
Loopt de nieuwe Sint zich dan al warm?                 
Is hij er zich wel van bewust             Welke 
verantwoordelijkheid op hem rust.     Kijk, tot 
nu toe waren het leuke reisjes                  
Tegen zeer schappelijke prijsjes            
Maar de Sint vervangen                                
vereist een dikke baart op de wangen                                             
Je moet bovendien een heel jaar speuren.           
Naar noemenswaardigheden die gebeuren 

Die moet je vervolgens laten beklijven           
Om daar een gedicht over te schrijven  

KOZP staat los van onze traditie.            
Herstelbetaling staat niet in onze start-notitie      
Het is mooi dat Koning Willem in Suriname 
ging kijken,         
Naar de vele mislukte 
ontwikkelingsproject-lijken     
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Jantje Pronk strooide er met geld.  
Niemand die over de status heeft gebeld 
Hij was de hulp Sinterklaas.                  
Van Den Uijl, want die was zijn baas. 

Maar wat zal het ons deren,            
Wij zijn de Andersteinheren! 

Wij zongen de Sint toe met luide stem                         
En verwelkomden hem  

Zoals hierboven gemeld, wij waren met velen 
Vandaar deze kroniek in meerdere delen 

Want de les is deze, uw scribent moest aan 
het werk! 
Dus thuis nam hij de pen in de vlerk 
Echt, je gaat er bijna over dromen 
Beelden en zo, die naar boven komen 
De foto’s komen van behulpzame heren 
Mooi want het Pietenvak begin je zo leren 
 
De Sint was in de baan te zien 
Hij schonk ons Chocolade met rum bovendien 
Daarnaast nam hij een club in de hand 
Want ook van golfen heeft hij verstand 
 
De Sint had zich zorgvuldig van zijn taak 
gekweten 
Dat hebben vele heren in dank geweten 
Het was natuurlijk allemaal vriendelijk van 
toon  
Of bespeurden we nog wat hoon  
In de fraaie gedichten die de revue passeren 
Werden sommige heren 
Gevierd en geprezen 
Ze moesten wel een gedicht voorlezen 
Daarin gaf de Sint zijn scherpe blik te kennen 
 
Zo benoemde de Sint Peter de Vries  
Zijn naam niet op het schild is een verlies 
Op de laatste dag van de Levade was Peter 25 
jaar getrouwd. 

 
 
En dan laat je zien dat je van haar houdt  
Peter kon dus voor de Grijze trui niet strijden 
Omdat hij 25 jaar eeuwige trouw moest 
belijden.  
Alexander vond dat prima zo 
Hij kreeg de grijze trui gewoon cadeau 
  
Ook Reinier Reumer mocht zich melden 
Alle zijn prijzen kunnen we wel vermelden  
Edoch dat heeft geen zin  
Waar vind je in de opsomming het juiste begin 
De Sint had echter een mooie suggestie bij de 
hand 
Een nieuwe Golfset vraagt om herijking van 
het gevoel en verstand 
Een nieuwe set uit een grijs verleden 
Moet zorgen voor minder prijzen in het 
toekomstige heden 
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De prijzen brengen ons bij Cees van Swieten 
Hij maakt prachtige prijzen om van de 
genieten 
Zonder zijn creatieve brein 
Zou Anderstein heel anders zijn! 
Zijn goede vriend nam de taken waar 
Cees had andere verplichtingen, vandaar. 
 

 
  

Maar ook had de Sint een woord van 
waardering  
Voor de fitste 85-er in onze kring 
85 jaar en onverwoestbaar 
En met regelmaat golfen en fitnessen maar 
Guus Drukker straalt vitaliteit uit 
Altijd vrolijk en die blik van een jonge schavuit  

 
Guus Drukker… 
 
 
Ook Jeroen Meijer mocht nog even een 
gedicht lezen 
Hij hoefde wat de Sint betreft niets te vrezen 
Geroemd werd hij als positivist 
Als hij afwezig is wordt hij node gemist 

 
 


