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Hans ten Hove zocht op de veilige schoot van 
Sinterklaas om zijn gedicht te lezen… 
Het is een oude man, dus niets te vrezen.. 
 

 
Ronald Schuitemaker werd ook met een 
gedicht bedacht. Dat had hij niet verwacht. 

Was de Sint een beetje druk? 
Hi straalde van geluk 
Met zoveel gelovers 
En nog meer belovers 
 
Jazeker. De Sint liet zich overal zien en horen 
In de baan of is het door de baan 
Kwam hij de golfers met rum bekoren 
Zou het daarna beter gaan? 
 
Het is de vraag of dit zo is 
In sommige flights ging het daarna mis 
De holes leken kleiner het putten ging niet 
fijner 
Bewogen de holes wellicht  
Of was het, het evenwicht 
 
De Sint zelf leek redelijk sober te zijn 
Toonde zijn putkwaliteit ragfijn 
Hij raakte de vlag 
Zodat de bal ,bij de hole lag 
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Al met al een prima wedstrijd 
Met 4 man heb je meer gezelligheid 
De vraag was of Tewe weer zo ver zou slaan 
Of dat de bal uit de baan zou gaan 
Verre slagen zag uw scribent van een voor ons 
nieuwe vent 
 
Hans Slingerland sloeg grootse afstanden. 
Daar stonden de flightgenoten bij te 
watertanden 
Totaal was het beeld niet slecht 
Een 4e plaats met 40 punten best wel terecht. 
 
Ondertussen werd de ontwikkeling van de 
drive range besproken 
Zien we noodzaak of zien we spoken 
Voor wie doen we dit allemaal 
Wat is het verklarende verhaal 
 
Dan is er ook nog het clubhuis 
De fundering is niet geheel pluis 
Dat valt onder groot onderhoud 
De verwarming is wellicht ook oud 
 
Al met al stof tot nadenken 
Waar gaan we naartoe, wat moeten we ervan 
denken 
Doet de Sint hier het zwijgen toe 
Wellicht is hij ook wel een beetje moe 
 
En tja dan was er een wedstrijd met 4 man 
Ieder kon laten zien wat hij het beste kan 
Het is leuk deze wedstrijden te spelen 
Niemand hoeft zich te vervelen. 
 
De winnaars van de dag 

 
 
Een team met veel HC bestuursleden dat wel! 

Je vraagt je wel af hoe de uitslag tot stand 
komt….. 

 
 
Als tweede eindigden 

 
 
Als derde eindigden 
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Hoe de dag begon.. 
Uw wedstrijdleiding zat klaar! 
 
 
Uw eigen Woensdagheren Polo 
Wij krijgen de vraag van woensdag 
heren of het witte shirt, met het 
woensdagheren logo er op, dat voor 
het eerst gebruikt is tijdens de excursie 
naar Duitsland, te bestellen is. 
Dat kan! 

 
 
Met een e mail 
aan kees.hoogerhuis@gmail.com kan 
het verzoek worden gedaan om deze 
te bestellen. 
 
Met vermelding van de maat S, M, L, 
XL, XXL 
Prijsindicatie EUR 40,-. 
 
Opgave graag voor 10 december 
2026. 

 
UIT DE AGENDA! 
 
Laat u nog even weten hoe u 
tegen de beoogde reis naar 
Schotland aankijkt? 
Kees Hoogerhuis wil dat heel 
graag weten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw scribent 
aan het 
werk. 

 

 
 
 


